LUK LAMBRECHT
OVER HET WERK VAN DIRK ZOETE

Deze tekst verscheen in de publicatie n.av. de tenstoonstelling Oogst/Récolte/Harvest, Provinciale
Prijs voor Beeldende Kunst 2003, in het Caermersklooster in Gent waar Dirk Zoete een van de gese-

lecteerden was.

Kunst die in de val trapt van de analoge strategieén gangbaar in de wereld van de reclame en de publiciteit is vergelijkbaar
met de omgang met objecten afgewerkt met fineer of vernis. Het glanzend laagje slijt al snel weg met de tijd en wat over-
blijft is een lege huls. Houdbare kunst houdt de tijd en de opperviakkigheid op een veilige afstand en behoudt de begeerte
bij de toeschouwer om telkens opnieuw het kunstwerk te benaderen als een ‘depot’ waar het verlangen van het zich ver-
houden tot... brandend blijft.

Hedendaagse kunst vindt vandaag haar wortels in grootstedelijke contexten. Het cultuurbeleid spoort de kunstenaars aan in
een dense stedelijke omgeving te wonen en te werken en op die manier de polsslag van de stad in een zwaai mee te graaien
in hun kunst. Van kunstenaars wordt opnieuw meer en meer gevraagd dat ze zich gedragen als microscopische wereldver-
beteraars - kunst kan de pijn verzachten en mensen doen nadenken over de zin van een en ander in het leven en in een bre-
dere maatschappelijke optiek. Zoals wijlen de franse socioloog Pierre Bourdieu het al decennia terug prachtig analyseerde
wordt de samenleving in marxistisch te interpreteren klassen vandaag ten dele teruggeschroefd tot een amalgaam van wazig
te definiéren groepen met onderling flinke verschillen in smaak. Het is evident dat de smaak nog belangrijke connotaties
behoudt met de economische positie en dito vermogen van een persoon, maar wat opvalt is dat het ‘symbolisch’ kapitaal
zich meer en meer op de voorgrond manifesteert dan pakweg in de jaren tachtig. Het subsidiebeleid is er trouwens op
gericht de nieuwe smaak te favoriseren en te valoriseren. In een stad zoals Brussel wordt de meest progressieve kunst gesub-
sidieerd; het is alsof de stad een motorfunctie vervult voor het achterland. De stad als laboratorium is een afgeleide van de
moderniteit. De stad gaat voor, geeft het voorbeeld en ‘erbuiten’ volgt de mentaliteit wel.

Het is onzinnig om vandaag nog in dialectische termen te spreken over stad en platteland. Internet overwoekert op een
~ ongeziene manier de wereld en zorgt ervoor dat geen enkele hype op welk vlak dan ook niet aan het oog en ocor komt van
de knusse surfer waar ook.

De passieve receptie van cultuur gesprokkeld via de razendsnelle informatiewegen mist dan wel de ervaring van het moment
en van het ‘unieke’ maar zorgt er toch voor dat de notie over wat zich vandaag als hedendaags aanbiedt sneller kan worden
opgepikt en geduid door een steeds breder wordend publiek. En toch weten kunstenaars zich op een eigenzinnige wijze
meester te maken van hun intenties en ideeé&n door ze uit te drukken in een tastbare en visueel beeldende wereld.
Kunstenaars zijn in staat om zich te distantiéren van de mainstream; om koppig de vervliakkende en tot consumptie aans-
porende beeldtaal te ontwijken en er tegenover beelden te plaatsen die niet bedoeld zijn voor massaconsumptie maar er
eerder zijn voor het doorbreken en re-activeren van het denk- en verbeeldingsvermogen.

Kunstenaars zijn geen profeten; kunst mag niet a priori als bliksemafleider dienen voor efemere verstrooiing - kunst is een
taal die zich in het hoofd afspeelt en dat is een individueel domein waar niemand (zelfs een prachtig lief) geen vat en con-
trole toe krijgt. Het platte land en de natuur zijn in de avantgarde wel altijd sterke aantrekkingspolen gebleven om zich ten
dele af te zetten tegen de regels van de grootstad. Daar waar de stad synoniem is voor wettelijk geregelde beheersing van
de schaarse ruimte zijn het platteland en de natuur de bijna grenzeloze antipodes. Denk maar aan de land art met belan-
grijke kunstenaars zoals Robert Smitshson, Dennis Oppenheim of Michael Heizer die op grote schaal hun verbeeldingsrijke
kracht in het landschap manoeuvreerden en het zelfs grondig naar hun hand zetten. Het einde van de jaren zestig was de
tijd van het bewust omgaan met tijd en ruimte en de fyzieke ervaring daar tussenin visueel te maken via fotografische en/of

filmische middelen.

Anderen zoals Jan Dibbets of Richard Long conceptualiseerden hun directe ervaringen in werken die het kijkgedrag en dito
perceptie-mechanismen mee-bepaalden. Of nog: via materiaal uit de natuur ‘sculpturen’ te maken via de sprokkelende tac-
tiek van Klein Duimpje... De romantiek hing nog zwaar in de lucht - kunstenaars zochten de natuur op als vliucht voor de druk-
te en domineerden de natuur soms met de grote middelen. Vandaag zijn de grenzen in ons land vager geworden tussen
platteland en stad. De landbouwactiviteit is in handen van amper 2% van de bevolking en de enorme productiviteit is maar
mogelijk dankzij nauwgezette wetenschappelijk begeleide methodes. Kunstenaar Dirk Zoete stamt uit een landbouwersmi-
lieu en weet op een haast individueel mythologische manier artistiek lucht te geven aan zijn ‘roots’. De landbouw is een
thema dat het leven primair en voorwaardelijk beroert en voedt.

Vanuit de bijna vergeten gedachte van de fundamentele positie die de landbouw in de samenleving vervult bedenkt Dirk
Zoete kunst die vanuit herkenbaar uitgebeelde kaders voedsel geeft aan gedachten. Al een tijd elaboreert hij een beeldtaal
die past in een project - een ‘verhaal’ waarin de kunst de vorm aanneemt van een denkmodel in vele maquettes, reeksen
tekeningen en klein-installaties. Ik spreek van denk-modellen zoals bijvoorbeeld de Duitse kunstenaar Thomas Schitte al
twee decennia lang zijn idee&n vorm geeft via maquettes die inhoud suggereren vanuit in schaal ontworpen situaties waa-



rin de maat der dingen visueel wordt via de introductie van semi-figuratieve figuurtjes. Thomas Schiitte zet de mens lots-
afhankelijk in sculpturale omstandigheden; Dirk Zoete problematiseert de positie van de landbouw in een monumentale set-
ting, bijna

aangevend/hopend dat het model de voorbode kan zijn voor grootschalige realisaties/monumenten. Monumenten als dra-
gers van collectief ervaren vaststellingen... De modellen van Dirk Zoete vertonen steevast een utopische en lichtjes herois-
che vorm die als het ware een knipoog betekent naar de fundamentele macht en kracht van de landbouw. Een van de eers-
te werken die ik van Dirk Zoete zag was een humoristische ‘worstenboom’ van kleurrijke kunststof die naast een houten kot
stond waarin de kunstenaar hot-dogs verkocht en een hilarische video vertoonde die de draak stak met billenkletsende cul-
tuur, wrang smakend naar politiek extreem rechts. Het was een significant werk dat de autonomie verraadde van een oeu-
vre dat tot op vandaag thema’s bespeelt die niet meteen corresponderen met de habitus van het ideale kunstpubliek. Het
prettig verstoren van beelden en denkbeelden is een rode leidraad gebleven in de artistieke productie van Dirk Zoete.

In de maquette Pannendak (2001) is opnieuw de wijde verbeelding aan de macht: een voorstel voor een openbare kunstin-
tegratie bestaat uit een reusachtig en opvallend rood dak op stalen poten waarin platforms uitsteken die toegankelijk zijn
via stalen ladders. Het sublieme gevaarte dat ergens in een landschappelijke viakte thuishoort wordt gelardeerd met ziban-
ken. Het imploderen van een dak als sculptuur in het perspectief van eenieders droom te genieten van panoramische uit-
zichten is nog niet in concreto gerealiseerd. De schitterende maquette blijft wel hangen als een actieve mentale herinnering
bij het voorgoed en telkens anders blijven zien en ervaren van uitkijktorens en dakkamers met dito ramen. Tractortrucs
(2000) is een zelfde soort emblematisch werk waarin Dirk Zoete het landbouwersbestaan onderwerpt aan een haast surre-
alistisch-functionele ‘dépaysage’... Dirk Zoete ment zijn tractor vanop grote afstand via aan het stuur bevestigde koorden
waardoor de nostalgie in de herinnering aan het primitieve boerenleven even via de lachspieren tot leven komt. De video
Tractortrucs is een knappe visuele ervaring waarin opnieuw het landschap als landschap wordt getoond en langzaam voor-
bijglijdt en waarbij het aspect ‘performance’ niet ‘zomaar’ hapert in een gratuite registratie van een aan tijd en plaats geklon-
ken actie. Deze twee werken bedacht voor een landschappelijke/agrarische context wijzen de weg naar de vele modellen die
meer gericht zijn op het linken en klinken van een gerichte geinterioriseerde visie op landbouw als machine voor overleve-
ring van gedachten en strategieén voor overleving.

De beeldtaal van Dirk Zoete is esthetisch verleidelijk en lokt de toeschouwer om die reden heel snel in zijn soms onuitges-
proken ‘open’ wereld. Heel mooi in een reeks maquettes en tekeningen is de parallel tussen bijvoorbeeld het ‘trosgewijs’
opvangen via plastieken pijpjes van regenwater en deze utilitaire constructie te transponeren op de hersenen... als centrale
captatie voor prikkels.

Voor Dirk Zoete gaat het letterlijke voeden steeds gepaard met een mentale analogie die breed gesproken als het culturele
aspect van de mens kan worden geduid. Het is mooi hoe Dirk Zoete de ‘format’ en utilitaire architectuur van de boerderij
gebruikt in concepten die zelfs heel modernistisch aandoen. In de tekening Boerderij in de Zomer is het gelijkvloers bes-
temd als stalling voor de dieren die tegelijk zorgen voor de vloerverwarming van een kamer waarin een eenzame man aan
een tafel zit uit te kijken over het landschap. Hier sijpelt de sfeer door van het betere werk van Thierry De Cordier, die ook
primair architecturale constellaties bouwde om er bijvoorbeeld a priori door niemand beluisterde ‘redevoeringen aan de
wereld’ te houden. Het verlangen om zonder regels een huis te bouwen zit ook diepgebakken in de vele modellen die Dirk
Zoete uitdacht: zijn architectuur draagt letterlijk een gezicht, is niet anoniem en is meestal door haar lichtheid een noma-
disch en dus ook tijdelijk bestaan beschoren. Ach, in het werk van Dirk Zoete passeren zijdelings fragmenten van kunstenaars
zoals Mario Merz en Thomas Schitte maar ook van Marjetica Potrc die vanuit maatschappelijke urgentie goedkope en snel
te realiseren ‘cabanes’ bedenkt die de mens helpen te voorzien in water, energie en voedsel.

In de meest recente werken van Dirk Zoete is een verschuiving aan de gang naar cinematografische maquettes waarin de
factor arbeid en productie een centrale rol speelt. De mannetjes/arbeiders zijn en functioneren als zwarte anonieme robot-
jes die aan de lopende band mest in beweging brengen die in mallen wordt gestampt tot bouwstenen. Het zijn taferelen die
doen denken aan de schilder Pieter Bruegel. Het is alsof Dirk Zoete vanuit zijn familiale background zijn ‘toren van babel’ aan
het bouwen is met scenes van een noest werkend volkje vergelijkbaar met een overdrukke bijenkorf.

De artistieke productie van Dirk Zoete is deviant en beweegt zich niet in een of andere bestaande stroming. Strakke paviljo-
enen als een onderkomen voor balen stro worden gewrongen in een architectuur die doet denken aan een diaprojector, zodat
een mens een prachtige doorkijk wordt gegund op het landschap. Monumenten TRACTOR en FORTEM staan er als een huis
en verlenen het ‘vergeten’ een zichtbaar teken aan een sector die levensnoodzakelijk is en die in de artistieke transformaties
van Dirk Zoete de kracht uitstraalt van machines die een mens doen nadenken en een stroom van beelden genereren.

Luk Lambrecht
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